
 
2. 
Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend 
koestert wie om liefde gaat. 
God verhoede dat er iemand 
in de liefde wordt gekrent. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk. 
 
3. 
Liefde vraagt ons om ontferming 
tegen wie haar vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen 
vindt in liefde zelf geloof. 
Wie voor liefde is geschapen 
vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen 
dat de angsten overwint. 
 
 

4. 
Leg de liefde niet aan banden, 
gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
Liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron! 
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Stempel



1  
Sûnder twang mei leafde bloeie,  
waarme sinne op it fel.  
Leafdes rin ferneart gjin boeien:  
lit har streame as in wel!  
Lit de leafde mar gebeure  
as in wûnder fan it ljocht,  
as in brede bôge kleure  
troch de himel sels betocht.  
2  
Nimmen kin de leafde keare  
dêr’t hja oer de strjitten giet.  
Wa’t de segen ken fan leafde,  
koestert wa’t om leafde giet.  
God mei keare dat oait immen  
oaren krekt om leafde krinkt.  
Wiere leafde rjochtet nimmen,  
mar erkent har as geskink.  
3  
Leafde freget om ûntfermjen  
tsjin dy’t koel har flammen dwêst.  
Wolsto sels har rjocht beskermje,  
yn ’e leafde fynsto rêst.  
Wa’t him roppen fielt ta leafde  
is net bang foar hurde wyn.   
Himels wapen is de leafde  
tsjin de eangsten en de skyn.  
4  
Lis de leafde net oan bannen,  
gun har gong de frije rin.  
Jou har blommen noait út hannen,  
want har frucht hat groei yn ’t sin!   
Sûnder twang mei leafde bloeie,  
waarme sinne op it fel.  
Leafdes rin ferneart gjin boeien:  
lit har streame as in wel! 


